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Inleiding
Over Patchouli
Tussen de eindeloze patchoulivelden van Indonesië begint 
een verhaal dat misschien beter verborgen was gebleven.
 
Op een drukkend warme zomeravond ontdekt Jasmin op de 
zolder van haar ouderlijk huis in Jakarta de dagboeken van 
haar overleden moeder. De eerste aantekening draagt de 
datum: 10 juli. Een datum die het begin van alles blijkt te 
zijn.
 
Wat begint als een nieuwsgierige blik in het verleden, 
verandert al snel in een gevaarlijke zoektocht naar de 
waarheid. Pagina na pagina onthullen de dagboeken een 
verborgen leven – vol leugens, geheime identiteiten en 
duistere connecties. En al snel beseft Jasmin: de dood van 
haar moeder was geen toeval.
 
Maar hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe groter het 
gevaar wordt. Iemand weet dat ze de dagboeken heeft 
gelezen. En diegene zal er alles aan doen om het verleden 
begraven te houden.
 
Voor Jasmin begint een race tegen de klok – want de 
waarheid over haar moeder kan haar het leven kosten.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 de Malik
Weer thuis in haar Jakarta. Het grote herenhuis aan de Jl. 
Kebon Sirih in het oude centrum van Jakarta. Haar verblijf in 
het studentenhuis in Amsterdam staat in schril contrast tot 
deze enorme stad waar heel Nederland in verzuipt. De 
levendige chaos waar elk individu zijn leven leidt, maar 
ongewild in de massa opgaat. Een mensenmassa van 
daklozen tot miljonairs die garant staat voor een veelzijdige 
cultuur.
 
"Papa, je weet dat ik er niet van houd mijn verjaardag zo 
groots te vieren.”
 
“Jasmin, ik wil graag de mensen weer eens kunnen uitnodigen. 
Het huis is zo leeg, vooral nu je telkens langere tijd weg bent. 
Ik verlies zoveel vrienden.”
 
“Dat vind ik jammer, papa, maar begrijp me. Ik hou het liever 
een beetje onder ons.”
“Laten we dan een paar mensen uitnodigen?”
“Oké, we maken vanavond een lijstje.”
“Je bent geweldig.”
Haar vader omarmt haar. “Je lijkt niet alleen sprekend op je 
moeder, maar je hebt ook haar geweldige karakter.”
 
Hadian, Jasmins vader. Achtenveertig jaar, één meter 
vierenzeventig, zwart haar, slank en altijd in het pak. Hij werkt 


sinds hij is afgestudeerd op de Nederlandse ambassade in 
Jakarta, waar hij ook Jasmins moeder heeft leren kennen. 
Jasmins heeft niet veel van haar vader weg, maar lijkt, de 
vertellingen en foto’s na, veel op haar moeder. Op driejarige 
leeftijd verloor Jasmin haar moeder op onverklaarbare wijze. 
De herinnering aan haar moeder leeft vaag in Jasmin. 
 
Op hun trouwfoto is duidelijk te zien dat haar moeder groter is 
dan mijn vader, maar Jasmin is in tegenstelling tot haar vader 
kleiner. Wel heeft ze het honingblonde haar en de blauwe ogen 
van haar moeder en is ze net als mijn moeder slank.
 
“U moet me weer eens vertellen over mama. Ik vind het zo fijn 
als u over haar vertelt.”
 
“Zal ik doen, maar ik heb een vraag. Wat denk je, op zolder 
liggen nog zoveel spullen van je moeder en ik wil dat eens 
opgeruimd hebben. Het ligt er nu al meer dan 17 jaar en ik 
vraag me sowieso af of er nog wel wat van over is.”
 
“Maar wat wilt u er dan mee doen?”
“Het moet weg, ik wil het weghebben. Misschien verbranden?”
“Oké, maar dan wil ik eerst kijken of er iets bij zit wat ik wil 
houden.”
“Dat is mooi. Ga deze dagen boven kijken en haal eruit wat je 
wilt houden.”
“Doe ik, maar eerst ga ik naar de Malik, wil graag wat vrienden 
treffen.”
“Mooi, ik hoop dat je Surya ontmoet, hij vraagt zo vaak naar 
je.”


“Misschien.”
 
Lopend op weg naar de Malik, hoort Jasmin ineens iemand 
haar naam roepen: “Jasmin! Jasmin!”
 
“Hé Surya!”
 
Hij vliegt Jasmin om haar hals, maar als hij haar wil kussen, 
drukt ze hem van zich weg. Daar kijkt Surya een beetje vreemd 
van op, maar zegt met enig enthousiasme in zijn stem: “Oh, 
wat ben ik blij je weer te zien. Je bent dit keer wel echt lang 
weggebleven.”
“Ga je mee? Ik ga naar de Malik.”
“Ik heb niet zoveel tijd, ik moet naar mijn vader. Zie ik je 
vanavond?”
“Ik bel je.”
“Oké, selamat tinggal (tot ziens).”
 
Bij binnenkomst galmt het nummer 'I Wanna Be Yours' van 
Arctic Monkeys door de ruimte en omarmt de lang gemiste 
sfeer Jasmin. De Malik, overal op de wereld geëvenaard, maar 
de echte staat in het oude centrum van Jakarta. Het is niet de 
entourage, maar het zijn de mensen die de Malik maken tot 
dat wat het is. Het trefpunt waar verschillende generaties 
elkaar ontmoeten, in de sfeer van respect en bewondering.
 
Als Jasmin binnenkomt en Farida haar ziet, moet ze huilen. 
Haar beste vriendin, Farida. “Oh Jasmin, wat heb ik je gemist,” 
zegt ze met huilerige stem.
 


Farida, even oud als Jasmin, twintig jaar. Met haar een meter 
zestig is ze iets kleiner. Zwart lang haar, donkere ogen en een 
beetje steviger dan Jasmin.
 
“Sorry, had het deze keer echt veel te druk en kon pas deze 
week terug. Maar ik ben er weer.”
 
Snel veegt Farida een paar tranen weg en dan is er jeruk 
pekoe (oranje thee).
“Oh, wat heb ik het hier gemist. Waarom is het ook allemaal zo 
ver weg. En hoe gaat het met je ouders?” vraagt Jasmin.
“Goed, ze zullen ook blij zijn als ze je weerzien”, zegt Farida.
“Zaterdag vier ik mijn verjaardag, dan komen ze toch?”
“Nou, daar ga maar vanuit. En wat zie je er geweldig uit.”
“Ik voel me ook goed, maar jij ziet er ook goed uit, hoor.”
“Hé, heb je Surya al gesproken? Hij mist je echt.”
“Ja, net onderweg hier naartoe, maar hij moest naar zijn 
vader.”
“Waarom ben je niet met hem meegegaan?”
“Na, wilde eerst naar jou.”
“Heb je nog steeds niet besloten om er met hem iets van te 
maken?” vraagt Farida.
“Daar neem ik geen besluit over, daarvoor heb ik mijn gevoel 
en dat zegt: ik ben niet verliefd.”
“Jasmin, wat is dit nou?”
“Ik weet het, maar het moet van twee kanten komen en ik krijg 
er steeds meer moeite mee. Iedereen zit zo te pushen.”
“Ja, maar dat komt omdat Surya een lieve man is en jij een 
lieve vrouw bent We willen jullie graag samen zien.”
“Ja, het is wat jullie willen, maar wat ik wil is ook belangrijk.”


“Dat is zo. Oh Jasmin, we missen je zo erg als je er niet bent.”
“Weet je wat ik een beetje vreemd vind?”
 
Farida kijkt Jasmin met een vragende blik aan. “Wat vind je 
vreemd?”
We leven in een tijd met ongekende 
communicatiemogelijkheden. Iedereen heeft een 
internetaansluiting. Over de hele wereld kun je contacten 
onderhouden, zonder dat je daar een cent voor hoeft te 
betalen, maar ik hoor van niemand iets. Er is niemand die mij 
eens belt en vraagt: hé, hoe gaat het. Ik hoor echt van 
niemand iets. Oké, met jou heb ik contact, maar Farida, hoe 
vaak heb jij mij gebeld?”
“Ik hoef jou niet te bellen, want je belt mij iedere keer.”
“Heb je ook een idee waarom ik je iedere keer bel?”
“Nou?”
“Omdat ik je mis.”
“Ik mis jou ook, Jasmin.”
“En op het moment dat je mij mist, bel ik jou toevallig.”
“Ik snap wat je bedoelt.”
“Farida, ik begrijp best wel dat iedereen zijn ding heeft. Ik snap 
ook heel goed dat als ik je net gebeld heb, je niet een uur later 
mij belt. Maar ik volg jullie op de social media; daar gaat 
iedereen met elkaar om. Dat vind ik fijn, maar als ik reageer, 
dan lijkt het wel of ik helemaal niet besta. Begrijp je een beetje 
wat ik bedoel?”
“Ben je nu boos?”
“Waarom zou ik boos zijn? Als ik zeg hoe ik over dingen denk, 
denkt gelijk iedereen, inclusief jij, dat ik boos ben.”
“Je bent erg direct, Jasmin, en dat komt soms wat rot over.”


“Misschien voelt dat zo, omdat iedereen er maar een beetje 
omheen draait en niet gewoon zegt waar het om gaat. Je zegt 
dat iedereen graag ziet dat Surya en ik een paar zijn. Neem me 
niet kwalijk, maar ik heb in de zeven maanden dat ik in 
Nederland was, niets van Surya gehoord en nu moet ik ineens 
een niet-bestaande verliefdheid de lucht in gooien?”
“Heb je niets van hem gehoord?”
“Nee, echt niet.”
“En heb jij hem gebeld?”
“Nee.”
“Maar waarom bel je hem dan niet?”
“Hij zegt dat hij van mij houdt. In mijn geval zou ik mijn 
abonnement met onbeperkt bellen naar het buitenland 
helemaal benutten, maar ja, ik hou niet van hem.”
“Jemig, Jasmin.”
“Ja jemig hè. Maar lieverd, laten we erover ophouden. Heb je 
vanavond wat te doen?”
“Niet echt, wat dan?”
“Mijn vader wil de zolder leegmaken en de spullen van mijn 
moeder opruimen. Ik wil kijken of er nog iets bij zit wat ik wil 
houden.”
“O leuk, ik kom je helpen.”
 
“Hé, hoe is het met je vriendin in Nederland, Marijke, toch?”
“Goed, hoezo vraag je dat?”
“Wat krijg je een rode kleur, zeg!”
“Doe eens normaal, ik word helemaal niet rood.”
“O, Jasmin, wat is dit?”
“Wat nou?”
“In elke mail die ik van je krijg, schrijf je over haar.”


“Hallo, we wonen in hetzelfde studentenhuis, we doen 
dezelfde studie, we zijn bijna vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week samen. Ze is gewoon een goede 
vriendin, net als jij.”
“Oké,” zegt Farida met een lange uithaal.
“Farida, ik ben ver van huis, zit in een voor mij vreemd land en 
ben heel blij dat ik daar iemand heb waar ik veel vertrouwen in 
heb. En om nog even op dat contact terug te komen: ik ben nu 
één dag thuis en ze heeft me al twee keer gebeld.”
“Sorry, ik ben blij voor je dat je haar hebt,” zegt Farida.
“Oké en nu?”
“Zullen we naar de ouders van Surya gaan?”
“Goed idee. Als je maar niet denkt dat ik daar voor Surya heen 
ga.”
“Nee joh, z'n moeder zet een nieuwe rits in mijn jeans.”
 
Als ze bij de ouders van Surya zijn en Jasmin de bloemen in de 
tuin bewondert, komt Surya. “Fijn dat je me komt opzoeken,” 
zegt hij en pakt Jasmin vast.
“Ik kom niet voor jou. Ik ben met Farida meegegaan om haar 
jeans op te halen en je moet niet zo aan me zitten.”
“Ik ben verliefd op je, Jasmin.”
“Daar merk ik niet zo veel van.”
“Na ja, als ik niet aan je mag zitten.”
“Als je verliefd bent, geeft het je niet het recht om aan me te 
zitten.”
 
Dan legt hij zijn hand op Jasmins schouder. “Ik wil met je naar 
bed.”
“Oh, gaat het je daarom.”


“Please, Jasmin.”
“Ik zeg het niet nog eens, blijf van me af,” zegt Jasmin en duwt 
zijn hand van haar schouder.
“Je lijkt echt op je moeder.”
“Afgezien van het feit dat je mijn moeder helemaal niet hebt 
gekend, vind ik dat je met die opmerking wel erg ver gaat.”
“Er wordt anders behoorlijk over haar gesproken.”
“Wie praat er dan over mijn moeder?”
“Iedereen.”
“Als je dat 'iedereen' niet kunt definiëren, ga ik ervan uit dat je 
denkt dat iedereen het over mijn moeder heeft. Je bent echt 
onmogelijk.”
 
Dan staat ineens Arya, Surya’s moeder, in de tuin en roept 
Surya, die schrikt en omkijkt. “Ik dacht dat je je vader kwam 
helpen.”
 
Als Surya wegloopt en Surya’s moeder naar binnen loopt, volgt 
Surya haar. Binnen gaat Arya in de grote rieten stoel zitten en 
zegt: “Ga zitten, Jasmin.”
 
Jasmin kijkt de woonkamer rond en merkt direct de snelle 
economische vooruitgang van Indonesië. IKEA is al lang niet 
meer een westers fenomeen, maar ook hier bij Arya duiken de 
spullen van IKEA op. Dat vindt Jasmin jammer, want het beeld 
van de Indonesische cultuur gaat steeds meer vervagen, terwijl 
ze juist dat beeld van die cultuur nodig heeft om het levendig 
te houden. En dacht Jasmin eerst dat oudere mensen er 
moeite mee hebben, is ook de woning van Arya een mix 
geworden waar noch het verleden noch de toekomst zich met 


de Indische cultuur laat verenigen. Het slimste aan deze 
ontwikkeling vindt Jasmin dat je ineens van alles nodig hebt, 
behalve elkaar.
 
“Vertel eens hoe het met je gaat, Jasmin?”
“Het gaat goed en ik ben blij dat ik weer thuis ben.”
“Lieverd, je ziet er goed uit. Hoe gaat het met je studie in 
Nederland?”
“Goed, ik kan het goed volgen.”
“Mooi meisje. Ik ben trots op je.”
“En hoe gaat het met u en uw man?”
“Herwin blijft sukkelen met zijn gezondheid, maar ja, dat is 
altijd al zo geweest en dat zal ook wel nooit veranderen. Met 
mijzelf gaat het goed. Mijn kledingreparatie loopt lekker en we 
kunnen van de opbrengst goed rondkomen.”
“Wat zijn Herwin en Surya aan het doen?”
“Ze repareren het dak.”
“Ach zo.”
“Jasmin, ik heb het gesprekje dat je zo even had met Surya 
meegekregen. Ik heb niet stiekem geluisterd hoor, maar jullie 
spraken nogal luid.”
“Dat geeft niet, Arya.”
“Ik zal Surya zeker aanspreken over de opmerking die hij 
maakte over je moeder.”
“Ik vind het erg jammer dat hij die opmerking heeft gemaakt. 
Het drijft ons uit elkaar.”
“Dat snap ik goed. Ik bied je mijn excuses aan voor zijn 
gedrag.”
“Dat accepteer ik.”


“Jasmin, Surya is verliefd op je, maar ik begrijp dat je niet op 
hem verliefd bent en dan moet hij dat accepteren. Liefde moet 
van twee kanten komen en als dat niet het geval is, dan is dat 
misschien jammer, maar dan moet hij het ook met rust laten. Ik 
wil je niet kwijt, Jasmin. Ik vind de omgang met je erg fijn en je 
bent hier ook altijd welkom.”
“Dat is lief van u, maar mag ik u iets vragen?”
“Jasmin, je mag me alles vragen.”
“U heeft mijn moeder toch ook gekend?”
“Ik heb je moeder wel eens ontmoet, maar kende haar niet zo 
goed dat ik iets over haar kan vertellen. Wat ik zeker weet, is 
dat je sprekend op haar lijkt. Als ik je zo zie zitten, heb ik het 
gevoel dat Anna hier zit.”
“Arya, ik heb steeds meer het gevoel dat ik meer over haar wil 
weten. Ik weet zo weinig van haar.”
“Je moet Widya eens vragen, ze heeft met je moeder op de 
ambassade gewerkt en ze trok veel met je moeder op.”
“Die naam hoor ik voor het eerst. Papa heb ik er nooit over 
gehoord.”
“Dat zal ook wel, want je vader was niet zo enthousiast over 
Widya.”
“Waarom?”
“Ik praat niet graag over andere mensen, maar Widya zal je het 
zeker kunnen uitleggen.”
“En weet u waar ik haar kan vinden?”
“Ze woont in Kragilan, in de buurt van de snelweg.”
“Kragilan, daar heeft mijn vader het wel eens over.”
“Een oom van Widya heeft er een patchouli-plantage.”
“En werkt Widya nog steeds bij de ambassade?”


“Nee, ze is onderwijzeres op een basisschool in Kragilan. Maar 
als je haar wilt bezoeken, zal ik Surya zeggen dat hij je er 
naartoe brengt. Het is zeker zo’n tachtig kilometer.”
“Dat is niet nodig. Ik kan met de auto van pappa of ik neem 
een taxi.”
“Oké, maar hij kan je brengen als je dat prettiger vindt.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 De Zolder
Jasmin is wat aan de late kant en als ze thuiskomt zit haar 
vader te wachten met het eten. 
"Waar blijf je nou. Ik heb het eten al een tijdje klaar."
"Hadden we dan een tijd afgesproken?"
"Nee, maar je weet toch dat we om zes uur eten."
"Sorry, ik heb me ook gehaast. Ik was in gesprek met de 
moeder van Surya. Maar wat heeft u een hoop lekkere 
dingen gemaakt. Ziet er lekker uit en het ruikt zo lekker."
"En heb je Surya nog gesproken?"
"Ja, ik was nog bij hem thuis. Surya hielp zijn vader met de 
reparatie van het dak."
"En heb jij lekker met Arya zitten kletsen."
"Pap, ze is een lieve vrouw."
"En waar hebben jullie dan over gesproken."
Jasmin moet lachen. "Ze vindt dat ik op mama lijkt."
"Dat doe je ook. Ik moet er ook steeds aan denken."
"Papa ken jij Widya?"
"Ja, die heeft bij ons op de ambassade gewerkt."
"Ze ging veel met mama om, toch?"
Hij kijkt Jasmin bedenkelijk aan en vraagt: "Heeft die heks je 
dat verteld?"
"Papa, wat is dat nu voor een opmerking?"
"Ik mag haar niet."
"Wie mag u niet, Widya of Arya."
"Ik hou er niet van als er over je moeder geroddeld wordt."
"We roddelen toch helemaal niet over mama. Wat reageer je 
vreemd."


"Die naam Widya wil ik hier in huis niet horen."
"Doe eens een beetje normaal. Ze was een vriendin van 
mama."
"Dat die twee met elkaar omgingen was een doorn in m’n 
oog."
"Waarom?"
"Omdat ik haar niet mag."
"Daar heeft u dan toch een reden voor?"
"Ik wil het er niet over hebben en die naam wil ik hier niet 
meer horen."
"Oh, klaar en uit. Mijn vader heeft gesproken. Maar ik zal het 
er niet meer over hebben. Ik wil u alleen noch zeggen dat ik 
deze dagen naar Kragilan ga."
"Wat moet jij in vredesnaam in Kragilan?"
"Ik ga haar bezoeken."
"Wie?"
"Die naam mag ik hier niet meer noemen."
"Jij gaat niet naar Kragilan. Dat verbied ik je."
Jasmin legt haar bestek neer en veegt met haar servet haar 
mond af. "Wilt u mij excuseren, ik heb geen trek meer."
"Ja, loop maar weg. Ik zei het al, je lijkt sprekend je moeder."
Als Jasmin de kamer uitloopt en zich halverwege omdraait 
zegt ze: "Was u tegen mama ook zo onredelijk?"
Er volgt geen antwoord …
 
Als Jasmin even later voor het eerst op de zolder is, 
constateert ze dat het een enorme hoeveelheid spullen is 
en weet ze even niet waar ze moet beginnen.
Jasmin kan zich helemaal niet voorstellen dat haar moeder 
zoveel spullen had. Het lijkt wel een complete huisraad. Als 
ze de eerste doos openmaak, is die gevuld met 


serviesgoed. Dan dozen met pannen, lampen en wat ziet ze 
nu; kleren van haar vader. En die kast, die stond toch in de 
kamer?
Het lijkt wel of alles wat ze hadden op zolder staat.
 
Als Jasmin weer in de kamer komt zit haar vader nog aan de 
tafel. "Ik kwam op de zolder, maar ik dacht wat kleren en 
persoonlijke spullen van mama aan te treffen, maar er staat 
een complete huisraad," zeg Jasmin terwijl ze bij haar vader 
aan de tafel gaat zitten.
"Na het overlijden van je moeder heb ik alles uit het huis 
naar de zolder gesleept. Ik wilde niets meer om me heen 
hebben dat me aan haar herinnerde."
"Waarom?"
"Jasmin dat kan ik je niet uitleggen. Het is allemaal lang 
geleden en ik wil het er niet meer over hebben."
"Lekker makkelijk zo’n antwoord. U heeft het over mijn 
moeder. Ik probeer al een lange tijd een beeld van haar te 
krijgen. Ik wil graag weten wie mama was."
"Kijk naar jezelf, luister naar jezelf en analyseer je eigen 
karakter, dan weet je hoe je moeder was. Ik heb je het zo 
vaak gezegd, je bent precies je moeder."
"Wat is er mis met mijn karakter? Vanmorgen klonk het nog 
heel anders of ben je dat alweer vergeten. Je lijkt niet alleen 
sprekend op je moeder maar je hebt ook haar geweldige 
karakter."
"Vanmorgen leek het erop dat je blij was dat je thuis bent en 
nu ben je van plan om naar Kragilan te gaan om de boel op 
z’n kop te zetten. Dat was ook zo’n karaktertrekje van je 
moeder. De boel op z’n kop zetten."
"Sorry papa, ik kan u niet meer volgen."


"Waarom moet je nu ineens weten wie je moeder was. Al die 
jaren heb je er niet na getaald. Is dat zo belangrijk voor je?"
"Papa ik weet niets van mama en ik wil graag weten hoe ze 
was. Is dat zo’n probleem?"
"Waarom wil je dat nu weten?"
"Mama leeft steeds meer in me, er komen gevoelens in me 
op die ik niet kan thuisbrengen. Ik heb veel vragen en die 
wil ik beantwoord hebben. Daar is toch niets mis mee?"
"Onzin, laat de dingen met rust."
"Is dat ook de reden dat het graf van mama ineens geruimd 
moest worden?"
"Je weet heel goed dat de kerkhoven overvol zijn en de 
gemeente heeft een dringend beroep gedaan op de 
inwoners van Jakarta."
"Ik heb ertegen geprotesteerd maar ja, wie ben ik."
"Jasmin dat is nu al meer dan een jaar geleden."
"Ja, en ik mis dat plekje heel erg."
 
Als Jasmin even later met Farida op de zolder is, kijkt Farida 
haar ogen uit. "Ongelofelijk Jasmin, wat een spullen."
"Ja, het is best wel veel. Weet ook niet waar ik moet 
beginnen, maar ik denk we zetten de spullen van de ene 
naar de andere kant. Dan zien we wel of er iets belangrijks 
tussen zit."
"Dat is een goed idee."
 
Als ze al behoorlijk wat spullen naar de andere kant hebben 
gezet, komen er eindelijk wat dozen met spullen van haar 
moeder tevoorschijn en als Jasmin een kleine koffer opent, 
ziet ze het jurkje dat haar moeder draagt op haar 
lievelingsfoto van haar moeder. "Wow Farida, kijk eens."


"Wat gaaf joh, dat is het jurkje dat ze draagt op je foto. Doe 
eens aan hé?"
"Zal ik het proberen?"
"Ja!"
 
Nadat Jasmin het heeft aangetrokken en voor de grote 
spiegel staat, kan ze het bijna niet geloven, maar ze lijkt 
inderdaad als twee druppels water op haar moeder. Als ze 
omkijkt naar Farida, ziet ze in een vlaag een klein meisje dat 
op de grond zit en ‘mama’ zegt.
Dan ziet ze Farida weer die naar haar kijkt en vraagt: "Wat is 
er?"
"Niets, ik dacht dat ik wat zag, maar zal het me wel 
verbeelden."
"Wil je dat jurkje houden?"
"Ik hou alle kleren van mama. Na ja, zoveel is het niet maar 
deze koffer neem ik sowieso mee."
"Ik denk dat we alles wel zo’n beetje gehad hebben, Jasmin."
"Ja, de rest kan wat mij betreft weg."
 
"En, heb je nog wat kunnen vinden van je moeder dat je wil 
houden?" vraagt Jasmins vader als hij samen met Jasmin 
aan het ontbijt zit.
"Ja, een paar jurkjes. Ik heb er een gepast en die zit perfect. 
Het is het jurkje dat mama draagt op de foto die ik van haar 
heb."
"Dat jurkje stond haar goed, maar wil je dat gaan dragen?"
"Heeft u daar problemen mee?"
"Jasmin, ik wil me verontschuldigen voor gisterenavond. Je 
hebt zeker het recht om meer over je moeder te weten te 
komen."


"Kunt u mij nog vertellen waarom u er zo tegen was?"
"Ik denk dat je het antwoord op die vraag vanzelf tegen gaat 
komen."
"Oké, zal ik Surya vragen of hij me naar Kragilan brengt of 
zal ik een taxi nemen."
"Vraag Surya, die zal het fijn vinden om je er heen te 
brengen. Wanneer ga je?"
"Overmorgen."
 
Jasmin heeft de jurkjes van haar moeder gewassen en als ze 
die middag op haar kamer is om de jurkjes te strijken kijkt ze 
naar de koffer. Ze blijf naar de koffer kijken en dan valt haar 
op dat de koffer een soort bobbel in de bodem heeft. Als ze 
wat beter gaat kijken en over de bodem wrijft, zit er 
inderdaad iets onder de voering. Ze voelt langs de rand aan 
de bovenkant en ontdek een ritssluiting. Hé, de koffer heeft 
een bodemtas. Als Jasmin hem opent krijg ze spontaan 
kippevel op haar armen en vraagt zich hardop af: "Wat is 
dit?" 
Een drietal bruine boekjes liggen naast elkaar en als ze er 
een pakt, is het een dagboek van haar moeder. Nummer 
één staat er rechtsboven op de kaft … 
Als ze het boekje opent staat er p de eerste bladzijde 10 juli 
… ‘Wat toevallig’, denk Jasmin, ‘het is vandaag ook 10 juli.
 
Maandag 10 juli 1995
Mijn eerste dag in Indonesië. Een dag met veel 
kennismakingen op mijn werk. Hadian en Widya zijn twee 
collega’s waar ik mee samenwerk. Onze bureaus staan 
tegen elkaar. Ik heb met Widya mijn middagpauze 
gehouden. Ze is mooi, lief en we zijn even oud. Ik huur een 


kamer bij een tante van Hadian, Sayha. Vanavond hebben 
Hadian en ik bij haar gegeten. Het eten is behoorlijk pittig. 
Niet echt mijn ding.
Nu voor het eerst op mijn kamer. Ik heb niet veel spullen 
meegenomen dus is mijn kamer nog een beetje leeg. Ik lig 
op mijn bed en het is behoorlijk warm. De airco is stuk. 
Morgen komt er iemand naar kijken. 
 
Snel pakt Jasmin de andere dagboeken, maar als ze op de 
laatste pagina van het derde dagboek wil kijken, slaat ze het 
dagboek direct weer dicht. Nee, ze wil dit nog niet lezen, ze 
wil de dagboeken dag na dag lezen en denkt zo een goed 
beeld van haar moeder te krijgen.
 
Nu heeft ze een probleem. Hoe gaat ze dit doen. Als ze de 
dagboeken hier laat liggen vindt geheid iemand ze en zeker 
als ze in Nederland is. Het zou mooi zijn als ze de 
dagboeken kan digitaliseren. Ze heeft ze dan ook altijd bij 
zich.
Ze wil Alvin vragen, die heeft vast een oplossing.
 
"Hallo Alvin, je spreekt met Jasmin. Kan ik zo even bij je 
komen? Ik wil je iets vragen?"
"Hé Jasmin, leuk je te horren. Ik zie je zo."
 
Alvin heeft bij Jasmin op school gezeten en heeft een 
copyshop in het centrum. Als Jasmin naar binnenloop ziet 
ze Surya zitten. ‘Bah’, denkt Jasmin, ‘die zit ook overal.’ 
Hij komt gelijk op Jasmin aflopen en vraagt: "Hé, wat kom jij 
doen en wat heb je daar in die tas?"
"Ik kom voor Alvin, weet je waar hij is?"


"Ik ben hier Jasmin," roept Alvin vanuit zijn kantoortje, "loop 
maar even door."
Als Jasmin het kantoortje binnenloop, volgt Surya haar, 
maar Alvin zegt gelijk: "Surya, wacht jij even buiten."
"Waarom?"
"Privacy jongen."
"Oké, als je dat op prijsstelt."
"Jasmin, hoe gaat het met je?"
"Goed en met jou?"
"Je ziet het, goedlopende zaak."
"Inderdaad, erg druk. Goed joh."
"Lieverd wat kan ik voor je doen?"
"Alvin, ik heb hier drie dagboeken die ik graag digitaal wil 
hebben."
"Goed dat ik Surya wegstuurde want dat is wel heel privacy 
Jasmin."
"Fijn dat je dat zo ziet, maar heb jij een idee hoe ik dat kan 
doen?"
"Ik heb daar een machine die boeken kan scannen. Je kunt 
de documenten direct naar je telefoon sturen dus ze 
worden niet opgeslagen. Heb je een cloud?"
"Ja, ik heb de iCloud van Apple."
"En nog een beetje ruimte erop?"
"Ruim voldoende."
"Mooi en mag ik je vragen wat je met de originelen wil 
doen?"
"Ik zou ze graag willen bewaren maar ben bang dat ze 
worden gevonden."
"Je kunt ze in die vernietiger gooien, dan zijn ze voorgoed 
weg, maar ik heb ook een adres van een notaris, een zeer 
betrouwbare en die neemt dit soort dingen in bewaring. 


Betaal je één keer een klein bedrag voor. Je krijgt een 
documentje met een nummer en onder dat nummer kun je 
altijd je spullen, na identiteitscontrole weer opvragen."
"Alvin, wat zou jij doen?"
"Als de scans goed zijn, dan zou ik een cloud-save nemen, 
een kopie daar inzetten en de originelen vernietigen. Dat is 
de meest veilige manier."
"Oké, dan ga ik ze scannen."
"Kom, ik help je met het instellen en laat je dan alleen."
 
Als Jasmin al even bezig ben komt Surya, maar Alvin roept 
hem meteen en zegt: "Laat Jasmin even alleen."
"Mijn God zeg, wat een geheimzinnig gedoe," zegt Surya.
"Ik heb ook liever dat je hier niet de hele dag rondhangt 
Surya, je houdt de mensen van het werk en de mensen 
moeten hier ongestoord kunnen kopiëren en aan de 
computers werken."
"Nou, dan ga ik maar weer."
 
Het was een hele klus en als Jasmin alles heeft gescand, 
komt Alvin en zegt: "Laar me het even checken Jasmin." Ze 
geeft Alvin haar telefoon. "Het staat er goed in, Jasmin. Dat 
heb je netjes gedaan. Ik maak nu de cloud-save voor je aan 
en zet alles erin. 
Als alles klaar is, pakt Jasmin de dagboeken en als ze ze 
even vasthoudt, doet het haar pijn om ze in de vernietiger 
te gooien. Alvin ziet Jasmin bedenkelijk kijken en zegt: "Kom 
mee, dan rijden we naar die notaris."
 
Het is een behoorlijk ritje en dan komen ze bij de notaris. 
Zijn kantoor is direct tegenover de Nederlandse ambassade 


waar Jasmins moeder heeft gewerkt. Als ze bij het kantoor 
naar binnen lopen, helpt een jong meisje ze en brengt Alvin 
en Jasmin naar een kantoor waar een oudere man aan een 
bureau zit. Als de man opkijkt schrikt hij zich wezenloos. 
"Mijn God Anna!" roept hij. Jasmin kijkt hem aan, de man 
kijkt Jasmin nog eens goed aan en zegt met haperende 
stem: "Oh mijn God, jij bent het, Jasmin. Ik dacht werkelijk 
dat je moeder binnen kwam lopen." Jasmin moet een beetje 
lachen en zegt: "Dat geloof ik graag. Ik heb mama’s jurkje 
aan." 
"Dat jurkje ken ik als geen ander. Kom eens kijken lieverd. 
Kijk eens naar deze foto?"
"Oh, wat mooi. Dat bent u met papa en mama en kijk ze 
heeft dit jurkje aan."
Da man geeft Jasmin een hand en stelt zich voor. Ik ben Ade 
de witte. Jasmin kijkt hem aan en ziet dat hij tranen in z’n 
ogen heeft. "Je moeder was zo’n lieve vrouw. Ik denk elke 
dag nog aan haar."
"Wat mooi dat u er nog zo’n fijne herinnering aan heeft."
"Ach Jasmin, het spijt me zo erg dat je je moeder niet hebt 
gekend. Ze werkte hier tegenover op de ambassade. Elke 
middag ging ik met haar en je vader eten bij het hotel 
hiernaast."
"Dan heeft u mijn moeder wel goed gekend."
"Dat heb ik zeker. Ik was echt jaloers op je vader, maar je 
moeder was erg verliefd op je vader."
"Maar lieverd, wat kan ik voor je doen? Wacht even, ik 
vergeet je helemaal iets aan te bieden." Hij roept Sundy, het 
meisje van de receptie, en zegt tegen haar: "Maak eens thee 
voor ons."


Dan zitten ze in de grote rieten stoelen, kijkt hij Jasmin met 
een blik van ongeloof aan en zegt met de hand op zijn hart 
drukkend: "Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik dacht 
werkelijk dat Anna binnen kwam."
Maar meneer de Witte, als u jaloers was op papa, betekent 
dat dan dat u ook verliefd was op mijn moeder?"
Hij moet lachen. "Nou, ik geloof dat iedereen verliefd was 
op je moeder. Er waren zelfs vrouwen die op haar verliefd 
waren."
"Oh, wat erg," zegt Jasmin hard lachend.
Alvin heeft nog niets kunnen zeggen en als meneer de Witte 
hem aankijkt, zegt hij: "Jij bent een echte bofferd jongeman, 
je hebt een pracht van een vriendin. Of zijn jullie al 
getrouwd?"
Nee meneer, Jasmin is een goede vriendin van me. We 
kennen elkaar al van af de lagere school."
"Dat is mooi, maar waar kwam je ook alweer voor Jasmin."
"Dat heb ik u nog niet kunnen vertellen, maar ik heb een 
drietal boekjes die ik graag in bewaring wil geven."
"Oh dat is mooi, Sundy!"
Als het meisje de kamer in komt zegt meneer de Witte: 
"Sundy pak eens even een tas goni‘ (jute zakje) en geef dat 
aan Jasmin."
Als ze Jasmin het geeft, gaat iedereen de kamer uit en doet 
Jasmin de dagboeken in het jute zakje en bind het dicht. 
Dan komen de andere weer in de kamer, wordt er een 
lakzegel op de sluiting van het zakje gedaan en brengt 
Sundy het naar een veilige plek.
"Hoeveel moet ik u betalen meneer de Witte?"


"Niets meisje, hier is je bonnetje. Dat moet je goed bewaren, 
maar als jij binnenkomt heb je niets nodig. Ik herken je als 
geen ander."
"Dat is lief van u. Mag ik u trouwens uitnodigen? Zaterdag 
vier ik mijn verjaardag."
"Oh wat geweldig, zie ik je vader ook weer eens."
 
Als Jasmin weer bij Alvin in de auto zit, kijkt hij Jasmin aan 
en zegt: "Grappig dat hij dacht dat we bij elkaar horen."
"Ja, maar jij hebt toch een vriendin?"
"Ja, ik woon al een tijdje samen met Abbyl."
"Oh? Echt? Wat leuk joh. Wow, dan heb je een lieve vrouw."
"Dat is ze zeker."
"Jullie moeten zaterdag ook komen."
"Doen we."
"Morgen ga ik naar Kragilan. Ik wil een oud-collega van mijn 
moeder bezoeken. Ik hoop dat ze me wat meer over mijn 
moeder kan vertellen."
"Mooi en hoe ga je ernaartoe?"
"Ik wilde Surya vragen."
"Nou, die zal geen nee zeggen."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Het verhaal is nog maar net begonnen.
Ben je benieuwd hoe het verdergaat?
 
Klik op de knop en vraag het volledige
kosteloze eBook aan.￼
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