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Info
 
Noorderlicht is een mozaïekroman, opgebouwd uit 59 op 
zichzelf staande hoofdstukken. Elk hoofdstuk vormt een 
afgerond (mini)verhaal, maar maakt tegelijkertijd deel uit 
van een doorlopende verhaallijn. 
 
Dit eerste deel heb je kosteloos kunnen downloaden. Wil je 
ook de andere delen kosteloos ontvangen, volg dan de link 
en vul je e-mailadres in. Zodra een nieuw deel beschikbaar 
is, ontvang je dit automatisch.
 
Personages

Het verhaal Noorderlicht is geschreven vanuit een 
meervoudig perspectief. Aan het begin van elk hoofdstuk 
wordt de naam vermeld van het personage vanuit wiens 
perspectief het verhaal is geschreven. Soms wisselt het 
perspectief binnen een hoofdstuk; ook dat wordt op 
dezelfde manier aangegeven.
 
Multimedia in dit boek

De roman Noorderlicht wordt omlijst door voornamelijk 
Noorse popmuziek. Bij de genoemde titels die je in dit boek 
tegenkomt, is een link opgenomen die doorverwijst naar 
Spotify, zodat je het betreffende nummer kunt beluisteren.
 
 
 


7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8



Over Eerstehulp
Mozaïek 1
 
De eerstehulppost van het academisch ziekenhuis 
Haukeland in Bergen vormt het decor waar de 
twintigjarige student Vincent met een wond aan zijn 
hand binnenkomt. Voor de 34-jarige assistent-noodarts 
Annika lijkt het een routineklusje, maar in de 
behandelkamer vonkt het meteen.
 
Niet veel later belanden ze in Scruffy Murphy’s, in het 
centrum van Bergen. Daarna gaat het snel: jouw huis of 
mijn huis?
 
Op de fiets trekken ze richting een oud Noors huisje 
boven aan de Fjiskeveien. De klim vraagt om een korte 
pauze. Adembenemend is te zien hoe het noorderlicht 
weerspiegelt in het water van de Byfjorden en wordt 
omlijst door het geroezemoes van de stad.
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01 Eerste Hulp
@Vincent
Het is ruim vijf uur in de middag als ik met een wond 
aan mijn hand de wachtruimte van de eerstehulppost 
van het academisch ziekenhuis Haukeland in Bergen 
binnenkom lopen. Mijn AirPods laten het liedje Bare når 
det regner (Alleen als het regent) van Chris Holsten horen. 
Ik laat me op een stoel zakken, sluit m'n ogen en 
luisterend naar de tekst voel ik hoe de theedoek om 
mijn hand beweegt. Oh my God, die kuiltjes in haar 
wangen.
 
Vincent, student informatica, twintig jaar, één 
meter vijfennegentig, zwart haar in een tijdloze 
look, twee-dagenbaard, helblauwe ogen en de 
ochtendrun houdt me in vorm.
 
In de behandelkamer pakt ze mijn hand en haalt 
voorzichtig de theedoek eraf. "Hoe komt dat?"
"Een schroevendraaier is in mijn hand geschoten en ik 
dacht: ik laat er toch even naar kijken." 
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Ze bekijkt de wond, reinigt hem en besluit tot hechten. 
Voor een routineklusje is ze behoorlijk geconcentreerd 
bezig, maar daar zal ik ongetwijfeld de oorzaak van zijn, 
want ik ben haar inmiddels behoorlijk aan het bekijken. 
Op de radio wordt het nummer Mitt hjerte er dit (Mijn 
hart is daar) van Anna of the North aangekondigd en dan 
dwarrelen de klanken denkbeeldig als hartjes om ons 
heen. Ze veegt haar haren aan mijn kant achter haar 
oor en dan kan ik haar gezicht goed zien. Lief, ze heeft 
een lief gezicht. 
 
Ik schat haar lengte op zo'n één meter zeventig en dat 
is niet groot voor Noorse begrippen.  Ze heeft 
middelblond haar, blauwe ogen en een superfiguurtje. 
Niet slank, maar zeker niet dik. Eerder een beetje stoer 
en dat komt goed tot z'n recht in dat uniform. Ze draagt 
een soort jasje met rechtopstaand kraagje dat iets 
openhangt en een kleine inkijk verschaft. Haar witte bh 
laat een stukje van haar borst zien. Ik laat mijn blik over 
haar gebogen rug glijden en beland via de contouren 
van haar slip bij haar blote voeten in roze Crocs. Ze 
heeft nog niets gezegd en als ze onverwachts opkijkt, 
kijk ik recht in haar blauwe ogen.
 
"Alles oké, dokter?"
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"Ja, ja, maar ik ben geen dokter."
"Ach zo."
"Ik ben zijn assistent. De dokter komt zo nog even 
kijken."
"En kan de dokter door het verband kijken?"
"Oh, sorry," zegt ze en haalt het verband er weer af.
 
Als de dokter ons weer alleen laat, heeft ze mijn 
gegevens nodig. Ik ga bij haar staan en kijk mee op het 
scherm.
"Ga maar aan de andere kant van de balie staan."
"Ik kijk graag mee op het scherm. Computers vind ik 
interessant."
"Oké, uw naam?"
"Vincent Auclair. En jij?"
 
Ze kijkt me aan en met enkele plooitjes in haar gezicht, 
die de kuiltjes in haar wangen dieper leggen, vormt ze 
een lief lachje. "Annika."
 
Ze drukt op een functietoets en dan is het scherm 
zwart. Ze kijkt, maar weet niet wat er gebeurt. Ik druk 
op F6, buig naar haar toe en zeg zachtjes: "Hopla, daar 
is die weer."
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Het beeld is weer terug, maar als ze op een toets drukt, 
gebeurt er niets. Ze is behoorlijk uit haar doen. Ik druk 
op F2 en zeg rondkijkend op een belerend toontje: 
"Patiënt zoeken."
"Juist, uw naam?", vraagt ze wat zenuwachtig."Vincent, 
Vincent Auclair," zeg ik met een Franse flair. "Auclair 
zonder 'e' op het eind," zeg ik terwijl ze mijn naam 
intypt. Ik steun mijn ellebogen op de balie en mijn kin 
op mijn handen.
"Auclair, dat klinkt niet Noors," zegt ze, terwijl ik op mijn 
telefoon de app van de verzekering open en hem bij de 
NFC-reader houd.
"Auclair, dat is toch Frans?", vraagt ze, kijkend naar mijn 
gegevens die op het scherm verschijnen."Klopt, ik ben 
in Frankrijk geboren, staat daar," zeg ik, wijzend op het 
scherm.
"En allang in Noorwegen?"
"Dat staat hier; één jaar," zeg ik, weer wijzend op het 
scherm. "Ben net met mijn vierde jaar begonnen."
"Je spreekt goed Noors."
"Dat was een voorwaarde om hier in het Engels te 
mogen studeren."
"En wat studeer je?", vraagt ze lachend."Informatica."
"Interessant, maar ik zie dat je net twintig bent en dan 
vierdejaars?"
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"Het ging me een beetje te langzaam en heb de 
scholen wat sneller doorlopen."
"Dan ben je dus een slimme jongen."
"Iets minder. Een slimme jongen gaat anders met een 
schroevendraaier om."
"Dat lijkt mij ook," zegt ze terwijl ze het scherm uitdrukt. 
"Nou, meld je met een weekje, dan halen we de 
hechting eruit en als er problemen zijn, dan weet je ons 
te vinden."
"Ga je mee iets drinken?", vraag ik, leunend op de balie. 
Ze blijft me aankijken, maar kan volgens mij geen 
woord meer uit haar mond krijgen. "Als bedankje voor 
je goede hulp," zeg ik.
Ze schiet in de lach en legt een hand op mijn arm. 
"Oké, ik ga mee. Wacht, even mijn collega zeggen dat 
ik weg ben."
 
Als ze terugkomt, heeft ze zich omgekleed. Groene 
openhangende parka, jeans en een wit bloesje dat wat 
strak om haar lijf zit. Haar Crocs heeft ze verruild voor 
een paar blauwe All Stars, waar ze schijnbaar geen 
afstand van kan doen, al heeft het wel iets, zo'n paar 
compleet versleten schoenen. Ze kamt met haar 
vingers haar haren bij elkaar, trekt een blauw 
haarelastiekje van haar pols en creëert een eigenwijs 
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paardenstaartje. Dan steekt ze haar handen in de 
zakken van haar jeans en laat ze haar duimen erbuiten. 
Ze komt op me toelopen en als ze vlak voor me staat, 
kijkt ze me van onderen aan en vraagt zachtjes: "Zullen 
we dan?"
 
"Doet je hand pijn?", vraagt ze, kijkend naar mijn hand 
terwijl we door de gangen lopen.
"Gaat wel, klopt een beetje." 
Ze blijft staan, draait zich naar me toe en pakt mijn arm. 
"Je moet hem een beetje omhooghouden."
 
Ik kijk naar haar hand waarmee ze mijn arm vasthoudt, 
kijk haar aan en zie dat ze langs me heen kijkt. Kijkend 
in haar kijkrichting zie ik een paar verpleegsters die aan 
ons voorbijlopen en er ‘Wow Annika’ uit het groepje 
klinkt.
"Collega's?", vraag ik terwijl ze mijn hand vastpakt.
"Kom, we gaan verder."
 
Bij de uitgang kijk ik in de spiegeling van een ruit en zie 
ons in een verbondenheid die me laat geloven dat we 
bij elkaar horen. Het laat alle meisjes die als 
eendagsvlinders om me heen fladderen op de grond 
vallen, en als ik ze met een handveeg wegwuif, ontstaat 
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er een gevoel in me dat ik iemand leer kennen die ik 
nooit meer loslaat …
 
Al fietsend is mijn thuisland het thema, tot we bij 
Scruffy Murphy's binnenkomen. Het is nog rustig, maar 
het is ook nog vroeg voor een bezoekje aan een 
Engelse pub. Direct komen er een paar medestudenten 
op ons af en vragen hoe het met mijn hand is. "Alles 
onder controle, jongens, en ik heb de dokter gelijk 
meegenomen."
 
Lachen …
 
Als ik zo met haar in gesprek ben en hoor dat ze 
vierendertig jaar is, voelt het ineens heel anders dan de 
meisjes uit mijn jaargang, waarvan er zich reeds 
enkelen aan mijn hoge seksdrive hebben onderworpen. 
Ze zijn door mijn sprongen in mijn schooljaren wel een 
paar jaartjes ouder, maar nu is het ineens een 34-jarige 
vrouw die een gevoel in me laat bestaan dat aan een 
verliefdheid voorbijgaat.
"Wat was je aan het doen toen je dat ongelukje met je 
hand kreeg?"
"Ik wilde een blikje groente openmaken, maar had geen 
blikopener."
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"En dan doe je dat met een schroevendraaier.""Juist, en 
toen ging het mis. Toen kwam er iemand, draaide het 
blikje om, en zei: "Das lullig als ze het lipje om het blikje 
te openen aan de onderkant maken."
Ze moet hard lachen. "Dat is inderdaad niet slim." 
Ik blijf haar aankijken, wrijf met de bovenkant van mijn 
hand langs haar wang en veeg haar haren wat opzij. "Ik 
geloof niet dat je vierendertig bent. Volgens mij ben je 
drie of hooguit vierentwintig."
 
Er valt een lachje om haar mond, terwijl haar geurtje, 
iets Caribisch, ons in een apart sfeertje laat hangen.
 
"Moet je voor zo'n job op de spoedeisende hulp een 
aparte opleiding doen?", vraag ik, kijkend naar drie 
vrouwelijke medestudenten die binnenkomen en direct 
op me afkomen. Terwijl de een me kust, vraagt een 
ander, kijkend naar Annika: "Nieuwe vriendin?""Nieuw 
vervangt oud en dat is niet aan de orde," zeg ik en duw 
daarbij het opdringerige drietal van me weg.
"Oh, hij is bezet," zegt de een, gevolgd door een 
tweede die kijkend naar Annika zegt: "Ziet er heel 
serieus uit."
"Wijntje!" roept de derde naar Thorben en gaat 
vervolgens aan een tafeltje zitten.
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"Tis wat met die vrouwen," zegt Annika lachend, terwijl 
ze op haar telefoon kijkt, iets leest en haar telefoon 
weer in haar jaszak stopt. "Ik heb eerst de opleiding 
verpleging gedaan met de aanvulling spoedeisende 
hulp en daarna de opleiding verloskundige," zegt ze 
omkijkend naar het drietal.
"Maar waarom werk je dan niet als verloskundige?"
"Ik voelde me in de wereld van baby's niet zo thuis, 
maar dat wist ik al tijdens mijn opleiding","Maar waarom 
dan toch verloskundige?""Gezien mijn vooropleiding 
had ik niet zoveel mogelijkheden. Verloskundige was 
de hoogste opleiding die ik kon doen."
"Nou, dat is nogal wat. Het is een medische opleiding 
en die is best wel pittig. Ook heb je dan een behoorlijke 
vooropleiding nodig. Mag je best trots op zijn, Annika."
"Oh, maar dat ben ik ook wel."
"Maar waarom werk je dan niet als verloskundige?"
"Dat zei ik, ik voelde me in de wereld van baby's niet zo 
thuis. Maar ik werk nu bijna zes jaar op de SEH en doe 
dat nog steeds graag, maar er gaan wat mensen met 
pensioen en er komen binnen nu en een jaar plaatsen 
vrij. En nu ik ouder word, merk ik dat de dingen anders 
gaan aanvoelen en ben ik wel geïnteresseerd."
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"En ben je in een relatie? Ik neem toch aan dat zo'n 
mooie, lieve vrouw niet zomaar alleen rondloopt.""Ik 
loop inderdaad alleen rond."
"Maar wel in een relatie geweest?"
"Nee."
"Vriendje, vriendinnetje?"
"Ik heb een hele lieve vriendin."
"En met haar in een relatie?"
Ze kijkt naar beneden, zucht, kijkt weer op en zegt 
zachtjes: "Nee."
"Ai, Annika."
"Ze is gewoon hartstikke lief."
"En als je nu je droommodus inschakelt, hoe ziet het er 
dan uit?"
"Geen flauw idee."
"Das minder, want met vierendertig blindvaren is best 
gevaarlijk."
"Waarom?", vraagt ze lachend en duwt daarbij haar 
hoofd tegen mijn arm.
"Voor je het weet loop je tegen mij aan."
 
Ze pakt met beide handen mijn arm vast, kijkt me van 
onderen aan en vraagt zachtjes: "En heb je daar 
problemen mee?"
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Jemig, wat heeft ze een lief gezicht en die kuiltjes in 
haar wangen zijn mega. "Als je hier nu een beetje 
rondvraagt, zul je snel merken dat ik met weinig dingen 
een probleem heb."
"Onder dat weinig vallen dan in ieder geval de blikjes 
groente met de openingsclipjes aan de onderkant."
 
Er volgt een moment dat we in elkaars ogen blijven 
kijken en als het nummer Lay By Me van Ruben om ons 
heen dwarrelt, buig ik naar haar toe, druk mijn 
voorhoofd tegen dat van haar, blijf in haar ogen kijken 
en heb het gevoel dat alles past.
 
"Gaat het laat worden met jouw dokter?", vraagt 
Thorben, die een arm om m'n nek legt en het moment 
abrupt verstoort.
"Geen idee," zeg ik en kijk hem met een verergerde blik 
aan.
"Sorry, ik vraag Mats of hij kan helpen."
"Een medestudent?", vraagt Annika.
"Ja, en een goede vriend. We hebben dezelfde lengte 
en dat is wel zo prettig."
"Waarom is dat prettig?"
"Als je mijn lengte hebt, speelt zich alles beneden af. 
Vrouwen zijn meisjes en zo leeft alles met een 
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verkleining. Tref je dan iemand van je eigen lengte, 
besef je ineens hoe de wereld er op je eigen hoogte 
uitziet."
"Daar kan ik me iets bij voorstellen."
Het loopt tegen tien uur als ze een hand op mijn arm 
legt en vraagt: "Zullen we gaan?"
"Wat jij wilt. Zal ik je naar huis brengen?""Fijn, het is laat 
en ik ga dan niet graag alleen over straat."
 
 
Je bent aan het einde van je eerste mozaïek.
Wil je meer *Noorderlicht*?￼
 
 
 
 
Vul eenmalig je e-mailadres in en ontvang automatisch 
telkens een nieuw gratis mozaïekverhaal in je mailbox. 
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