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Inleiding
De 56-jarige Lorenzo Cardillo, eigenaar van een 
Italiaanse ijssalon, wordt 's morgens in alle vroegte 
door een jogger dood aangetroffen in de berm van een 
landweggetje. Het onderzoek naar de moord komt 
moeizaam op gang, want Anna en Marino tasten 
volledig in het duister. Totdat er op de social media een 
filmpje opduikt.
Lorenzo Cardillo fleurt er, tot grote ergernis van zijn 
vrouw Pia, stevig op los. De temperamentvolle 
spanningen in de relatie tussen Pia en Lorenzo lopen 
dan ook regelmatig flink op, maar het komt niet tot een 
scheiding. De zakelijke belangen zijn een heilig goed in 
de lange traditie van beide Italiaanse families.
Dat het een keer fout gaat met Lorenzo, daar staat 
niemand van te kijken, maar moord.
Uit de serie Misdaad in Noorwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Proloog
Zoals elke morgen start ook vandaag Jonas Sørensen 
om zeven uur met zijn joggingroute vanuit zijn 
appartement aan de Mellomila in Trondheim. De straat 
uit en bij de splitsing, waar de straat overgaat in een 
zandweg, de snelweg 715 over en vervolgens het bos 
in.
 
Nog maar net bij de splitsing hapert de muziek in zijn 
AirPods. Hij stopt, kijkt op zijn telefoon, klikt een paar 
keer en dan is de muziek weer goed te beluisteren. Hij 
stopt de telefoon weer in de band om zijn arm, wil weer 
verder, maar dan ziet hij een stukje verder in het 
zandweggetje iets in de berm liggen. Toch even kijken. 
Shit, daar ligt iemand. Langzaam loopt hij ernaartoe, 
maar als hij dichtbij is, schrikt hij zich te pletter. Hij zakt 
door zijn knieën, voelt aan de hals van de man en 
constateert dat deze niet meer leeft. Voorzichtig draait 
hij de man iets om, kijkt in het gezicht van de man en 
herkent hem direct. Het is Lorenzo Cardillo, de 
eigenaar van de Italiaanse ijssalon Bari in het centrum 
van Trondheim.
 
"Politie Trondheim Centrum. Hoofdagent Jonsson, wat 
kan ik voor u doen?"
"Lorenzo is dood."
"En met wie spreek ik?"
"Jonas Sørensen. Lorenzo is dood."





"Hoezo, Lorenzo is dood?"
"Hij ligt hier in de berm aan het eind van de Mellomila. 
Net voorbij de splitsing."
"Blijf daar. Ik stuur een auto."
"Oké, heeft geen haast hij is toch al dood."
 
"Hé, we hebben een doodde", zegt Jule die met Anna 
op het hoofdkantoor van politie aan de koffie zit en de 
melding op haar computerscherm ziet.
"Kom op", zegt Anna, "we gaan kijken wat er aan de 
hand is."
 
"Terug, achteruit, terug", sommeert Jule met zwaaiende 
armen naar de mensenmassa die rond het slachtoffer 
staan en enkelen al met hun telefoons de nodige 
opnames aan het maken zijn.
 
"Jullie zijn goed bezig", zegt Anna tegen de twee 
agenten die als eerste aanwezig waren. De meute staat 
hier de sporen te verzieken en jullie staan erbij te 
kijken."
"Ja, wat moeten we dan?"
"Misschien kun je het afzetlint uit de auto halen en een 
ruime afzetting creëren."
"Oh, ja, oké."
 
Anna kijkt op en zwaait naar Marino die wat ongelukkig 
de helling van de 715 af komt lopen. 
"Hei", zegt Marino kijkend naar de vele voetstappen op 
grond. "Is de begrafenisstoet al voorbijgekomen?"





“In plaats de mensen op afstand te houden, staan die 
twee er een beetje bij te kijken", zegt Anna geïrriteerd.
"Weet je al wie het is?", vraagt Marino aan Anna.
"Had je dat niet meegekregen?"
"Ik zag van bovenaf de snelweg de mensen hier, maar 
heb verder nog niets gehoord of gezien."
"Lorenzo", zegt Anna en kijkt daarbij Marino indringend 
aan.
"Wat?!", roept Marino, die gelijk door zijn knieën zakt en 
het lichaam omdraait.
"Hoe kan dat nou?", zegt Marino en zichtbaar 
aangeslagen is.
 
Anna zakt bij Marino op haar knieën, maar Marino staat 
op loopt een paar stappen het zandweggetje in, blijft 
staan en kijkt in de lucht. 
 
"Gaat het?", vraagt Anna, die een hand op Marino’s 
schouder legt.
"Ik heb gisterenmiddag nog een espresso bij hem 
gedronken", zegt Marino, die door zijn gezicht wrijft.
"Zal ik de zaak met Jule oppakken?"
"Waarom?"
"Omdat je hem misschien te goed kent."
"Anna, Lorenzo komt uit Milaan en ik kom uit Bari dat 
ligt ruim elfhonderd kilometer uit elkaar. Sinds ik in 
Trondheim woon heb ik hooguit drie keer met hem 
gesproken. Mocht hem, maar kennen? Nee, kennen 
doe ik hem niet."
"Ah oké."
 





"Goedemorgen dokter Hanson", zegt Marino die bij 
Hanson door zijn knieën zakt.
"Hei Marino, schotwond van heel dichtbij", zegt 
Hanson.
"Zie het", zegt Marino.
"Kende je hem?", vraagt Hanson.
"Sinds ik in Trondheim woon heb ik een paar keer een 
espresso bij hem gedronken."
"Hij is wel Italiaan."
"Daar zijn er zo’n 60-miljoen van."
 
Hanson kijkt Marino aan, maar zegt niets.
"Wat nou?", vraagt Marino, "als er morgen een Noor 
wordt doodgeschoten, ga jij dan ook zeggen; oh mijn 
God, een Noor?"
"Slecht geslapen?", vraagt Hanson.
 
"Kom Anna, we gaan", zegt Marino, die omhoogkomt en 
Hanson op z’n schouder klopt.
"Rij met mij mee", zegt Marino, "kan Jule de dienstauto 
meenemen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Het verhaal is nog maar net begonnen.
Ben je benieuwd hoe het verdergaat?
 
Klik op de knop en vraag het volledige
kosteloze eBook aan.￼
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