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Inleiding
 
Emma, 26 jaar, geboren en getogen in Klåda, een dorpje 
met 1200 inwoners, niet ver van Porjus in Zweeds Lapland. 
 
Door de jaren heen hebben veel jonge mensen Klåda 
verlaten vanwege de beperkte kansen op een succesvolle 
toekomst. Ook Emma vertrok naar Amerika, waar ze 
informatica studeerde. Wanneer ze na haar studie 
terugkeert naar haar geboortedorp, blijkt haar oude ‘kliek’ 
nog altijd te bestaan uit een groep van acht jonge vrouwen.
 
Emma wil in het dorp een eigen softwarebedrijf opzetten en 
probeert daarmee niet alleen voor zichzelf, maar ook voor 
haar vriendinnen een toekomst op te bouwen. Wanneer ze 
haar plannen concreet maakt, ontdekt ze al snel dat 
bepaalde expertise ontbreekt. Daarom plaatst ze een 
oproep in een landelijke krant.
 
Finn, een jonge Zweedse IT-specialist uit Stockholm, 
reageert op die oproep. Zijn komst veroorzaakt al snel de 
nodige beroering in de kleine gemeenschap.
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Hoofdstuk 1
Het is zes uur ’s morgens als we met veel vertraging landen 
op Höga Kusten Airport. Nu begint het gedoe met mijn 
bagage. Ik heb best veel bij me, want mijn studie zit erop en 
ik heb al mijn spullen meegenomen.
 
New York is einde verhaal en eigenlijk hoef ik er ook niet 
meer naartoe.
 
Terug naar huis, terug naar mijn vertrouwde omgeving waar 
het, in tegenstelling tot New York, vooral rustig is. En rust, 
daar ben ik mee opgegroeid en daar verlang ik enorm naar 
terug.
 
Paspoort. Ja, kijkt u vooral goed. Ik ben het. Eén meter 
zeventig, blond, blauwe ogen, een veel te brede mond en 
ach, zeg maar gewoon een lelijk gezicht. Ik weet het, ik ben 
te dun.
 
Maar ik heb wel een bijzonder kenmerk en daarmee moet 
mijn identiteit toch makkelijk vast te stellen zijn.
 
Mijn sproeten.
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De Amerikanen hadden al snel door dat ik Zweeds ben en 
vanaf de eerste dag had ik al de bijnaam Pippi Langkous. 
Dat zegt eigenlijk meteen alles over Amerikanen. Pippi had 
rood haar.
 
Nou ja, ik ben van ze verlost.
Het enige wat ik zal missen, zijn de party’s. In Klåda ga ik dat 
sowieso nooit meemaken. Ik denk dat daar eerder de 
brandweerkazerne in brand vliegt en ze die met alcohol 
blussen.
 
Ik ben erg benieuwd hoe het er is. Het is alweer zes 
maanden geleden dat ik thuis was.
 
Ik sta te dromen.
 
De douanebeambte tikt met mijn paspoort op de balie. Ik 
kijk haar aan en pak mijn paspoort. Ze knipoogt naar me.
 
Lief. Maar ook een beetje onnozel.
 
Als ik in de rij sta om mijn bagage in ontvangst te nemen, 
zie ik in een ruit dat mijn haar van achteren helemaal los 
hangt.
 
Zucht.
 


Pagina 10 van 31



Ik trek het elastiekje eruit, hark de warboel met mijn vingers 
bij elkaar en doe dat ding er weer om. Nog een keer in de 
ruit kijken en ja, zo kan het wel even.
 
Een heerlijk warm bad zou ook niet verkeerd zijn. Ik zweet, 
plak aan alle kanten en mijn kleren ruiken naar de 
slaapplaatsen onder de Brooklyn Bridge. Daar ga ik mijn 
dure Chloé niet aan blootstellen. Het management van 
Chloé zal me direct ter verantwoording roepen.
 
Eindelijk.
 
Als ik mijn ticket afgeef, kijkt die gast naar mijn borsten.
"Hallo, het nummer staat op het ticket."
"Sorry mevrouw."
 
Dan verdwijnt hij en komt een dag later weer terug — ja, zo 
lang duurt het — met een kar waar al mijn spullen op staan. 
Ik ben benieuwd hoe hij die over de balie wil tillen.
 
Ah, er is een deur.
Handig.
 
En dan sta ik in de hal met die idiote kar die voor geen 
meter vooruit te duwen is.
 
Ik zal maar eens gaan bellen.
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"Hej papa, waar ben je?"
"Ik ben nog thuis. De auto wil niet starten."
"Fijn dat je me even belt."
"Heb ik gedaan, maar je was niet bereikbaar."
"En nu?"
"Geef me wat tijd, dan bedenk ik wel iets."
"Tijd? Je bent bijna tien uur rijden bij me vandaan."
"Ik weet het."
"Ik sta hier met een kar vol spullen. Moet ik met dat ding 
over de snelweg naar huis lopen?"
"Lieve schat, ik bel je zo terug."
"Ik hoop het."
"Welkom thuis, lieverd."
"Forget it. Ik ben nog niet thuis."
 
Best een lieve man, maar soms …
Een oudere man komt bij me staan, kijkt me aan en vraagt: 
"Taxi, mevrouw?"
 
Even denk ik aan zijn gezelschap voor de komende tien uur.
 
Mwa, moet lukken.
"Denkt u dat het in uw auto past?"
"Ik heb een hele grote, mevrouw."
"Oké."
 
Ik hoop dat hij zijn auto bedoelt.
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"En waar moet u naartoe?"
"Porjus."
"En waar is dat?"
"Geen idee, ik ben geen taxichauffeur."
 
Een jongeman die naar ons staat te kijken, zegt: "Bij het 
Lulemeer."
"Dat is zo'n zeshonderd kilometer," zegt de taxichauffeur.
"Klopt," zeg ik, "en je bent zo'n tien uur onderweg."
"En ik moet ook nog terug," zegt de taxichauffeur.
"Blijft u daar toch wonen," zeg ik.
"Sorry mevrouw. Dat wordt mijn rit niet."
 
En dan loopt hij weg.
 
De jongeman komt op me af en vraagt:
"Zal ik u even brengen?"
"Even brengen? Heb je een raket?"
"Nee, maar wel een mooie luxe auto."
"En passen mijn spullen daarin?"
"Makkelijk."
"En wat moet ik als tegenprestatie doen?"
"Met een beetje vriendelijk kijken komt u al heel ver."
"Ik heb geen zin in seks met je."
"Jeetje zeg, heeft u niets kleiners? Ik kan niet wisselen."
"Een klein beetje seks bestaat bij mij niet. Als het gebeurt, 
dan alleen in één keer goed."
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Dan zie ik ineens Sven lopen. Hij is tegelijk met mij uit Klåda 
weggegaan en werkt al een tijdje bij de douane.
 
"Sven! Sven!"
"Emma, wat doe jij hier?!" roept hij en komt naar me toe.
"O Sven, ik heb een probleem."
 
De jongeman die me wilde helpen, zegt:
"Sorry, maar ik denk dat u mijn hulp niet meer nodig hebt."
"Wacht even, Bjorn," zegt Sven.
"Ken jij hem?" vraag ik aan Sven.
"Ja, dat is een collega van me."
"O, sorry, dat kon ik natuurlijk niet weten."
 
Als ik mijn probleem aan Sven heb uitgelegd, zegt hij:
"Bjorn brengt je graag naar huis. Je kunt hem vertrouwen. 
Emma, ik moet verder, nog een paar uurtjes. We bellen. Ik 
heb je nummer, als dat nog hetzelfde is."
"Ja, nog steeds hetzelfde. Bedankt, en we bellen gauw."
 
Ik kijk Bjorn. "Sorry, het spijt me dat ik zo reageerde."
"Is oké, kom. Dan laden we je spullen in de auto en 
vertrekken we meteen."
 
Het is inderdaad een mooie, grote luxe auto en na ruim 
negen uur rijden komen we Klåda binnen.
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Hoofdstuk 2
Het is vier uur ’s middags als ik eindelijk een kop koffie aan 
mijn mond zet.
 
Mijn God, wat een dag.
 
Als ik mijn moeder aankijk, die tegenover me zit, zegt ze:
"Je ziet er slecht uit, schat."
 
"Mam, ik was meer dan vijfentwintig uur onderweg."
 
"Maar ben je dan niet moe?"
 
"Nee joh, ik ga zo nog even een rondje door het dorp 
joggen. Een beetje beweging zal me goed doen."
 
Ik heb echt een schat van een moeder, maar ze kan er ook 
niets aan doen. Haar grootste trip was met de slee naar 
Porjus toen ze zestien was.
 
"Zal ik het bad voor je laten vollopen?"
"Dat is echt lief van je, mam."
 
Dan komt het eerste sms’je.
> Laura: Gaaf, je bent weer thuis! Liefs, Laura.
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Ping. De tweede. Ja, dat gaat snel hier. Bij Telia schrikken ze 
waarschijnlijk meteen op, want in Klåda wordt de zendmast 
weer geactiveerd.
 
> Kira: Eindelijk ben je er weer. Dikke kus!
 
En dan gaat het achter elkaar door …
 
> Leona: Hè hè! Blij dat je er weer bent!
> Nora: Knuffel!!!!!
> Lisa: Ik ga een cake bakken. Zie je gauw.
> Lara: Ik omarm je. Ik heb je erg gemist. Dikke kus!
> Sofie: Ik zag je als eerste, maar heb eerst de anderen 
geïnformeerd. Heerlijk dat je er weer bent. Hug!
 
> Emma: Hallo allemaal. Ik zie jullie morgen. Ik ben erg moe. 
Bedankt voor jullie lieve berichtjes. Knuffel voor jullie 
allemaal.
 
Mijn vriendinnen, of beter gezegd: onze kliek.
 
We zijn een hecht groepje dat elkaar door dik en dun steunt. 
We wonen allemaal nog thuis en kunnen het goed vinden 
met onze ouders.
We hebben één gemeenschappelijk probleem.
Er zijn geen jonge mannen in Klåda.
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Natuurlijk kunnen we in de omliggende plaatsen wel een 
leuke man vinden, maar we willen niet weg uit Klåda, en 
mannen van buiten hebben weinig trek om zich hier te 
vestigen.
 
Voorlopig hebben we onze gevoelens voor de liefde onder 
controle.
 
Als ik uiteindelijk in bed lig, kan ik van vermoeidheid niet 
slapen en pak ik mijn telefoon.
 
"Lisa."
"Hé lieverd, met mij."
"Emma, ik dacht dat je eerst lekker zou gaan slapen."
"Ik ben te moe om te slapen."
"Ach, lieve schat. En nu?"
"Ik dacht: ik bel je. Ik heb jullie zo gemist."
"Nou, wij hebben jou ook gemist hoor, en we zijn blij dat je 
er weer bent. Maar je moet echt proberen te slapen, joh."
"Ik kan niet slapen."
"Ben je echt zó moe?"
"Lisa, vanaf mijn kin naar beneden voel ik niets meer."
"Dat is echt erg. Moet ik naar je toekomen?"
"Wat wil je dan doen?"
"Je ontdooien."
"Wat dacht je van reanimeren?"
"Daar ben ik ook goed in."
"Hoe is het eigenlijk met jou?"
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"In Klåda zijn geen batterijen meer te krijgen. Ik moet helemaal 
naar Porjus."
"Shit joh."
"Emma, heb je nog meegekregen dat ze bij de brandweer iemand 
nieuws hebben aangenomen?"
"Ja, Lara mailde me. Maar het is toch een heel jong ventje?"
"Ja, zestien jaar. Een moeilijk opvoedbare jongen. Hij werkt daar 
via zo"n project. Echt een lieverd, maar daar kunnen we niets 
mee."
"Kun je ook beter vanaf blijven, anders staan wij straks ook 
allemaal onder toezicht. Maar hij is toch niet gevaarlijk of zo? Ik 
bedoel, bij de brandweer — straks staat hier de hele boel in de 
hens."
"Nee joh. Maar Emma, gaat je plan nog door?"
"Zeker weten. Ik zag trouwens gisteren Sven nog op de 
luchthaven. Ik wil hem vragen wat er met dat grote huis gaat 
gebeuren dat hij geërfd heeft."
"Wat wil je daar dan mee?"
"Wat denk je? Ik denk dat het een mooi pand is om mijn bedrijf in 
te vestigen."
"Hé, dat is ja megagroot!"
"Ja, maar het staat al zo lang leeg. Misschien kan ik het voor 
weinig huren of zo. En ik kan er zelf boven gaan wonen."
"Wil je weg uit huis?"
"Nou, niet echt, maar een beetje meer vrijheid is wel lekker. En 
pap en mam zullen het niet erg vinden."
"Oké. Wist je dat we vorige week drie dagen geen internet 
hadden?"
"O, heb je je wel kunnen redden dan?"
"Nee, natuurlijk niet. Je zegt net zelf dat de batterijen leeg waren."
"En was de brandweer ook dicht?"
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"Nee, maar daar werkt nu een minderjarige."
"Vet balen, joh."
 
Lisa, tweeëndertig jaar, werkt bij de bank hier in het dorp, maar 
telt daar haar dagen af. Het kantoortje gaat verdwijnen. Nou ja, 
sinds contant geld in Zweden vrijwel uit de roulatie is, zijn die 
bankkantoren ook niet echt meer nodig. Ze zat er de hele dag 
vrijwel niets te doen, en dat is natuurlijk frustrerend. Ze heeft wel 
een mooie afvloeiingsregeling getroffen. Ze krijgt nog een jaar 
doorbetaald. Dat is netjes, maar hier heeft ze natuurlijk nauwelijks 
alternatieven.
 
Ik hoop dat ze niet uit Klåda vertrekt.
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Hoofdstuk 3
Het is zeven uur als mama de ontbijttafel heeft gedekt. Heerlijk 
om weer thuis te zijn.
 
"Papa, goedemorgen."
 
Hij drukt een kus op mijn voorhoofd.
 
"Fijn dat je er weer bent, lieverd."
"Hoe is het met de auto?"
"Als het meezit, is die morgen weer klaar. Maar hoe ben je nu 
thuisgekomen?"
"Bjorn, een collega van Sven, heeft me thuisgebracht."
"Sven Olsen?"
"Ja, ik trof hem toevallig op de luchthaven. Hij werkt daar bij de 
douane."
 
Dan gaat de deur open en komt Kira binnen. Ze vliegt me om mijn 
nek en begint te huilen.
 
"Hé lieverd. Rustig joh."
"O, ik heb je zo gemist."
"Kom, pak een tunnbröd en eet wat. Moet je niet naar school?"
 
Ze pakt een tunnbröd, scheurt er een reep af en belegt die met 
Västerbottensost. En dan onze heerlijke fika.
 
"Nee, ik heb een vrije dag. Trouwens, Julia ook."
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Kira, zeventien jaar, gaat naar dezelfde school als Julia. Ze 
studeren marketing en communicatie. Julia is negentien en 
doet haar laatste jaar. Als mijn plan lukt, kan ze straks bij 
mij beginnen.Kira is middenvelder bij de plaatselijke 
voetbalvereniging. Ze is de enige vrouw en maakt deel uit 
van een team van vijftigplussers.
 
"Ga je vandaag nog iets doen?" vraagt Kira terwijl we naar buiten 
lopen.
"Als je zin en tijd hebt, loop dan even mee. Ik wil bij het huis van 
Sven kijken. Ik wil het graag huren om er mijn bedrijfje in te 
starten."
"Ik denk dat het niet meer van Sven is. Laura vertelde dat."
"O, nou, ik ga toch even kijken."
 
Yep, de sleutel ligt nog in de bloempot.
 
Als we door het huis lopen, ziet het er allemaal nog best goed uit. 
Als ik voor het raam sta, zie ik een politieauto stoppen. De 
agenten kijken naar ons, stappen uit, komen naar ons toe en 
kloppen op de deur.
 
Als ik opendoe, vraagt een van de agenten:
 
"Woont u hier?"
"Gaan jullie dat huis aan huis vragen?" vraagt Kira, die achter me 
staat, haar armen om mijn middel heeft geslagen en haar kin op 
mijn schouder laat rusten.
 
Gelukkig zijn de heren goedgehumeurd en moeten ze lachen.
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"Nee," zeg ik, "we wonen hier niet, maar dit is het huis van Sven 
en ik wil het huren. Ik ben het aan het bekijken."
 
"Ach zo."
"Maar ik ken jullie helemaal niet," zeg ik tegen de agenten.
"Dat moet je vooral zo houden," zegt een van hen.
"Fijne dag, dames."
"Dank u, jullie ook."
 
En dan vertrekken ze weer.
 
Ik draai me om, druk Kira tegen de muur en vraag:
"Wat zit jij me nou vast te houden?"
 
"We hadden drie dagen geen internet. Ik dacht dat ik gek werd."
"Kira, je bent zeventien, je mag helemaal niet op die websites komen."
"Jawel, ik klik op “bent u achttien?” en dan ben ik er al op. Dus ben ik 
achttien."
"Kom, we gaan naar Smyge om iets te drinken."
 
Als we bij Smyge binnenkomen, zit Julia aan de fika en een kaffebröd.
 
Ik pak haar van achteren bij haar haren, trek haar hoofd iets naar 
achteren en kus haar vol op de mond.
 
"Hé lieverd, fijn je weer te zien."
"Emma, wat heerlijk dat je er weer bent, maar nog fijner dat je blijft."
 
Dan staat Julia op en omhelst Kira.
Julia heeft een handicap en is aan één oor doof. Ze is een schat. 
Haar opmerking, die ze minimaal één keer per dag maakt, is:
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"Ik ben verliefd, ik moet alleen nog iemand vinden die erin past."
 
Ondanks dat we in een kleine gemeenschap leven, is er altijd veel, heel 
veel gesprekstof.
 
Dan vliegt de deur open, stormt Sofia naar binnen en roept:
 
"Hé, hebben jullie het al gehoord?!"
"Wat?" roepen we in koor.
"Emma is terug!"
"Je laat me schrikken," zeg ik. "Ik dacht dat George Clooney door het 
dorp fietste."
 
Sofia, ons wandelende nieuwsbulletin. Ze werkt bij de lokale krant, die 
nog maar één keer per week verschijnt. Haar baan hangt aan een zijden 
draadje.
 
"Ik moet bellen," zeg ik. "Luisteren jullie mee?"
 
"Sven, alles goed met je?"
"Emma, ben je goed thuisgekomen?"
"Ja, echt lief van jullie. Bedankt. Maar Sven, wat doe je met dat huis?"
"Dat heb ik verkocht."
"O, maar het staat nog steeds leeg."
"Ik denk niet dat de koper erin gaat wonen. Ik hoorde van de makelaar 
dat hij het als belegging heeft gekocht. Maar wil je er iets mee doen?"
"Ja, ik wil voor mezelf iets opzetten en ik wil het wel huren."
"Ik stuur je een sms'je met het nummer van de eigenaar. Dan kun je hem 
bellen."
"Super, bedankt!"
 
Sofia staat achter me en masseert mijn nek en schouders.
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"Gaan we naar de sauna?" vraagt ze.
 
Als ik achterom naar haar kijk, drukt ze een kus op mijn voorhoofd, 
terwijl Julia en Kira roepen:
 
"Ja, lekker!"
 
Een klein halfuur later parelen de druppeltjes op mijn voorhoofd. Julia 
leest voor uit *Instagirl*, een meeslepende jeugdroman. Kira zit met 
opgetrokken knieën tegen Julia aan en Sofia, die op haar buik op de 
bovenste bank ligt, laat haar arm naar beneden bungelen en kriebelt 
door Kira"s haren.
 
Terwijl ik naar Julia luister, denk ik aan mijn marketingplan.
 
Instagram. Niet de juiste weg.
Mijn kosten kan ik goed berekenen, maar de inkomsten?
Geen idee.
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Hoofdstuk 4
Het is negen uur als ik bij het huis van Sven sta te wachten. 
Vandaag heb ik een afspraak met de nieuwe eigenaar.
 
Een klein halfuur later komt hij aanrijden en zodra hij 
uitstapt, begrijp ik de vertraging. Hij kan amper lopen. Ik 
help hem de trap op naar de veranda. Hij is minstens 
tachtig, maar schijnbaar nog steeds actief op de 
beleggingsmarkt.
 
"Zo, komt u binnen. Gaat het een beetje?" vraag ik.
"Ja, ja, het gaat wel."
"Ik kan u helaas geen stoel aanbieden."
"Geen probleem, jongedame, ik kan nog goed staan. Maar 
vertel, wat wilt u met dit huis?"
"Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Emma Anderson."
"Ja, uw naam had ik al gehoord tijdens ons 
telefoongesprek."
"Ach ja, en u bent meneer Nilsson."
"Dat klopt, meisje. Maar vertel?"
"Ik ben pas afgestudeerd, ben softwareontwikkelaar, wil 
graag mijn eigen bedrijfje opzetten en zoek een mooie 
locatie. Het voordeel van dit pand is dat ik hierboven kan 
wonen."
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Dan vertel ik hem over mijn plannen en hoe ik het wil 
aanpakken.
 
"Ik ben onder de indruk, Emma. Ik mis alleen nog een beetje 
jouw marketing. Je zult toch klanten moeten krijgen."
"Dat klopt, maar ik heb een goede hulp op het oog. Iemand 
hier uit Klåda studeert binnenkort af in marketing en 
communicatie en ik wil haar vragen mij te ondersteunen."
"Dat is geweldig, Emma. Binnen de gemeenschap blijven en 
mensen uit de gemeenschap kansen bieden. Dat vind ik 
mooi."
 
Als we nog het een en ander hebben besproken, vraagt 
meneer Nilsson:
 
"Emma, heb je ook startkapitaal?"
"Toen ik met mijn studie begon, wist ik al dat ik voor mezelf 
iets wilde opzetten en ben ik vanaf de eerste dag daarvoor 
gaan sparen. Mijn ouders hebben het bedrag dat ik heb 
gespaard verdubbeld."
"Mooi, Emma. Ik hoef dat bedrag niet te weten, maar wat ik 
wel weet, is dat dit geen makkelijke opgave is. Maar je hebt 
moed, en dat vind ik geweldig. Ik wil je tegemoetkomen en 
je een huurcontract aanbieden voor twee jaar met een 
maandelijkse huur van nul euro. Alleen de vaste lasten, 
zoals grondbelasting en dergelijke, moet je zelf betalen. Dat 
je hierboven wilt gaan wonen, werkt in je voordeel. Je zit 
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dicht bij je werk en dat is prettig als je 's avonds wat langer 
door wilt gaan."
"Meneer Nilsson, wat vind ik dat geweldig van u. Echt, ik 
ben daar ontzettend blij mee."
"Emma, praat hier met niemand over. Je zult ongetwijfeld 
vriendinnen hebben, maar ook met hen praat je hier niet 
over. Zeg gewoon dat je vijfduizend kronen betaalt, dan ben 
je daar meteen vanaf."
"Prima plan, meneer Nilsson. Ik ben u heel dankbaar en als 
ik ooit iets voor u kan doen, moet u het echt zeggen."
"Komt goed, Emma. Ik stuur je het huurcontract per post en 
wens je heel veel succes. En als je vragen hebt, laat het me 
vooral weten. Ik help graag jonge mensen met goede 
plannen."
 
Ik zou van enthousiasme bijna willen wegrennen en meneer 
Nilsson laten staan, maar ik help hem naar zijn auto. Als hij 
wegrijdt, heb ik een mega goed gevoel.
 
Wow …
 
Als ik door de woning loop en globaal een beetje begin in te 
delen, komt het eerste sms'je al.
 
> Sofia: En?
< Emma: Rond!
> Huurprijs?
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< 5000 kronen.
> Wat een krent. Hij had het je best voor niets kunnen doen. 
Het staat leeg en er zijn echt geen huurders voor te vinden.
< Ach, het is een hele aardige man.
> Leeftijd?
< Ik schat zeker tachtig.
 
Ik krijg even geen reactie.
 
< Ben je een nieuwsbericht aan het typen?
> Nee joh, ik moest even naar het toilet.
> Maar tachtig, daar zit ik ook niet op te wachten.
< Hij heeft wel veel poen.
> Dan trouw je toch met hem.
< Hij is wel aardig.
> Nou, doe er je voordeel mee.
< Nee, dank je.
 
De sms'jes die daarna binnenkomen, bevestigen dat mijn 
huurcontract en de bijbehorende huurprijs inmiddels heel 
Klåda hebben bereikt.
 
> Julia: Kun je niets van zeggen. Mooi!
> Laura: Mooie prijs. Lieve man hoor.
> Leona: Netjes, dat betalen wij ook en hebben veel minder 
ruimte. Succes lieverd.
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> Kira: Heb je wel een mooi huis, Emma. En het ziet er goed 
uit. Je hoeft er niet veel aan te doen.
> Lara: Ik hoop het niet, maar als het niet lukt, kunnen we er 
altijd nog een verpleeghuis van maken :-)
> Lisa: Netjes, Emma. Ik kom straks bij je. Ik heb ook een 
plan.
> Nora: Lieverd, mooi gedaan! Succes!
 
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Sofia die drie dagen 
zonder internet is doorgekomen.
Volgens mij kalkt ze heel Klåda vol met nieuwsberichten.
 
 
 
Het verhaal is nog maar net begonnen.
Ben je benieuwd hoe het verdergaat?
 
Klik op de knop en vraag het volledige
kosteloze eBook aan.￼
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